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Vertelling 4–7 jaar

In dit verhaal gaat het over een koning en een tuinman. In de Bijbeltekst wordt niet gezegd dat het
een koning is. Een toelichting op deze keuze vind je in de uitleg op bladzijde 00.

De koning en de tuinman
Op een dag vertelde Jezus een verhaal:

Er was eens een koning die een wijngaard had: een tuin vol druivenplanten. 
Midden in de tuin, op een mooie plek, liet de koning een vijgenboom planten. Met
zijn handen op zijn rug keek de koning hoe de vijgenboom geplant werd. Terwijl hij 
daarnaar keek, likte hij voorzichtig even zijn lippen af. Want vijgen zijn zo lekker zoet.
Toen de boom geplant was, zei de koning tegen de tuinman: 

‘Jij moet drie dingen doen: water geven, de boom een beetje aandacht geven… en 
plukken.’
De tuinman telde het op zijn vingers na: water geven, aandacht geven, plukken.

‘Tot uw orders, majesteit’, zei hij. Want dat klonk wel deftig.
In de tijd daarna deed de tuinman hard zijn best: hij gaf water, hij gaf aandacht, hij 
plukte.
Hij gaf water, hij gaf aandacht, hij…
Nou ja… Druiven, die kon hij plukken. Maar aan de vijgenboom groeide niks. De 
tuinman deed wat hij kon…. maar plukken kon hij niet.
Af en toe kwam de koning kijken in de tuin. ‘Gaat het goed?’ vroeg hij dan. ‘Met de 
druiven wel’, zei de tuinman dan. ‘Maar met de vijgen niet, kijk maar.’
Dan schudde de koning zijn hoofd. Soms likte hij heel, héél even aan zijn lippen, 
omdat hij aan een vijg dacht. Daarna keek hij verdrietig naar de boom zonder vijgen.
Drie jaren gingen voorbij. En toen, toen de koning weer eens kwam kijken en er nog 
steeds geen vijgen waren, zei de koning tegen de tuinman: ‘Aan die vijgenboom 
hebben we niks. Je geeft water, je geeft hem aandacht… maar vijgen heb ik hier nog 
nooit gezien. Hak hem maar om. We planten er wel een mosterdzaadje ofzo.’
De tuinman keek naar de koning en toen naar de boom. En toen schudde hij zijn 
hoofd. ‘Nee, koning’, zei hij. ‘Laten we nog één jaartje wachten. Dan zal ik extra goed 
voor de boom zorgen. Misschien komen er dan volgend jaar toch nog vijgen!’
De koning dacht na. Hij likte even aan zijn lippen en toen knikte hij. ‘Dat is goed’, zei 
hij. En hij dacht: want vijgen zijn zo lekker zoet.

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Waar hoopte de koning
op? Waarom wilde hij de vijgenboom
laten omhakken? Wat zei de tuinman

daarvan?
Het lukte de vijgenboom niet om vijgen te
geven. Heb jij weleens dat iets niet lukt? Wil je
het dan nog eens proberen? Waarom wel
of niet?

p
Spel: ‘Druifje plukken, zou het lukken’.
Zing op de melodie van ‘zakdoekje
leggen’

Druifje plukken, zou het lukken,
ik heb zo mijn best gedaan,
komt er nu een druifje aan?
Lekker zacht en zoet en fijn,
waar zou nu het druifje zijn?
Kijk voor je, kijk achter je,
wie het heeft die mag hem pakken!
Alle kinderen zitten met hun ogen dicht in de
kring. Eén kind loopt buiten de kring om en
legt achter een kind de druif of een rozijntje
(gedroogde druif ) neer. Na het liedje doen de
kinderen hun ogen open en kijken of zij de
druif hebben. Wie hem heeft, eet eerst de druif
op en probeert daarna de bezorger te tikken
voordat zij of hij op haar plek is gaan zitten.

s
Creatief: Teken een fantasieboom
waar dingen aan groeien die jij
lekker vindt.

Vertellen
Wordt het nog wat?
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